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...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2024

Beste familie en vrienden,

Allereerst willen wij jullie allen weer van harte
bedanken voor jullie trouwe ondersteuning van ons
werk. Het is voor ons elke weer zo wonderlijk om te
mogen ervaren dat we een constante stroom van giften
mogen ontvangen en dat wij zo altijd kunnen blijven
uitreiken naar de mensen in de sloppenwijk. Bedankt
dat jullie zo geweldig om ons heen staan. Mag Gods
zegen met jullie allen zijn en blijven.

Hartelijke Groet van het bestuur van Jesus the Rock
Missions.

“Wanneer Hij mij beproefd heeft, zal
ik als goud tevoorschijn komen.
Het wenen Ran een nacht duren, maar

vreugde Romt in de ochtend.”
Job 10:23 & ®s. 30:5

Een Schrijven van de Afgetreden Penningmeester
Vanaf september 2021 mocht ik onderdeel zijn van de
JTRM-Commissie en ook de financién beheren. In de zomer
van 2023 ben ik ouderling geworden binnen de CGK

Fen Schrijven van de Nieuwe
Penningmeester

Mijn naam is Luc de Ronde, 24 jaar oud, en sinds
mijn jeugd lid van de CGK in Dedemsvaart. Onlangs
ben ik gestart als accountmanager bij een
metaalbewerkingsbedrijf in Hoogeveen. In mijn vrije
tijd geniet ik ervan om tijd door te brengen met
vrienden en familie, altijd op zoek naar gezelligheid.

Sinds begin 2024 ben ik actief betrokken bij Stichting
Jesus the Rock Missions. Toen Wiebe eind 2023 mij
liet weten dat ze een nieuwe penningmeester zochten
hoefde ik daar niet lang over na te denken. Met
overtuiging heb ik ja gezegd, en tijdens de eerste
bijeenkomst voelde ik direct dat dit de juiste keuze
was. Het is inspirerend om te zien hoe God voorziet,
en hoe Wiebe en Simone hun prachtige werk in Zuid-

Dedemsvaart en heb ik aangegeven op zoek te gaan naar een
nieuwe penningmeester voor JTRM die vanaf 2024 mijn
taken zou kunnen overnemen. Die was shel gevonden in de
persoon van Luc de Ronde. Nog voor we actief aan het
zoeken waren bood Luc al aan om mijn taken over te
nemen! Na een goede overdracht heeft Luc vanaf begin
2024 het penningmeesterschap overgenomen.

De afgelopen twee jaren heb ik mogen zien hoe bijzonder
het werk is wat Wiebe en Simone doen en hoe God hen op
bijzondere manieren zegent in het werk wat ze doen; in
zowel alledaagse dingen als in financiéle zin. Heel
wonderlijk om te ervaren hoe trouw God is, door Wiebe en
Simone werkt en hen doorzettingsvermogen geeft om het
werk te blijven doen.

Afrika kunnen voortzetten.

Ik kijk ernaar uit om voor langere tijd deel uit te

maken van de commissie en mijn bijdrage te leveren.
Hartelijke groet, Luc

Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen jaren in de commissie
mocht meedraaien en mocht ervaren hoe God ook werkt in
Zuid-Afrika!

Hartelijke groet, Arnold

Een Schrijven door Wiebe van der Heide

6 juli werd ik wakker met de woorden, ‘When he has tried me, I shall come forth as gold” (Wanneer Hij mij beproefd heeft,
zal ik als goud tevoorschijn komen). Ik wist dat het afkomstig was uit een boek dat ik had gelezen zo'n 25 jaar geleden toen
ik in de township woonde. De titel van het boek was iets als -Hinds’ feet- (hert’s voeten), geschreven door een zekere
Hannah.

Die zelfde ochtend vond ik het boek op internet en begon het opnieuw te lezen, -Hinds' Feet on High Places, door Hannah
Hurnard- (Een hert’s voeten op hoge plekken).

Tijdens de maanden april, mei en juni gebeurden er verschillende stressvolle dingen. Niets vergeleken met wat vele
anderen doormaken, maar niettemin stressvol.

Het begon na de paasvakantie. Toen ik terugkeerde naar de sloppenwijk, vertelde één van de kinderen me dat zijn hut
tijdens het paasweekend was afgebrand. Twee dagen later kreeg ik te horen dat er weer een ander hut was afgebrand,
eveneens van een gezin van één van de kinderen die bij ons is. Het was alsof er een zwarte wolk op me neerdaalde. Ik wil
ze helpen, maar voel me vaak zo machteloos omdat de problemen nooit ophouden. In de weken erna hebben we de
gezinnen geholpen met boodschappen, bouwmaterialen en meubels.

Vervolgens gaat er een ongewone hagelbui over de sloppenwijk. Veel daken zijn zwak door roest en dus kregen veel
mensen hagelstenen in hun hutjes.

Toen ik een kind van 10 vroeg hoe het met hem ging, antwoordde hij dat het niet goed met hem ging. Als het regent, komt
er water in zijn huis, ’s nachts wordt zijn deken nat, hij krijgt het koud en is bang.

Wat kan ik doen?

Sinds vorig jaar september zijn we bezig met een 18-jarige jongen die al meer dan 4 jaar een botinfectie in zijn been heeft.
We schreven over hem in onze nieuwsbrief van maart. We kennen hem goed, hij kwam voor het eerst in onze programma’s
toen hij 9 jaar oud was. Na 2020 zag ik hem niet al te vaak vanwege agressieve honden in zijn tuin die me hadden
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aangevallen en eveneens omdat hij de programma’s verliet omdat hij een 'knie'-probleem had. Vorig jaar september
overtuigde ik hem om een weekend naar de boerderij te komen, hij liet ons zijn been zien, we waren geschokt door wat we
zagen. We hebben hem toen naar onze dokter gebracht die hem doorverwees naar het ziekenhuis en sindsdien wacht hij op
een operatie. Gedurende deze maanden hebben we met en voor hem gebeden en hem gezond voedsel gegeven om zijn
weerstand te versterken. Eigenlijk wilde ik zijn probleem oplossen. Eind juni vroeg ik hem of hij zijn toestand kon
aanvaarden ‘alsof het van God komt'. Kort daarna besefte ik dat ook ik het moest aanvaarden ‘alsof het van God kwam’.
Er viel een enorme last van me af.

Deze maanden werd ik ook uitgedaagd met situaties rondom ons huis. De waterleidingen naar de douche, ingebouwd in de
muur, begonnen te lekken. De weken daarop heb ik tijd gemaakt het te repareren, de douche ziet er nu mooier uit dan
voorheen.

Op een vrijdagnacht, terwijl een groep van 14 kinderen bij ons op de boerderij was, belde onze buurvrouw om half 3, er
was een indringer op hun boerderij. Ik en een andere buurman waren bij de ingang naar het erf toen het gezin van 3 het erf
verliet. De indringer was hun huis binnengekomen. De familie bleef bij Simone tot het aanbreken van de dag. De man van
het gezin was behoorlijk van de kaart omdat hij met de indringer in gevecht was geweest nog voordat hij het huis
binnenkwam. Andere buren kwamen ook, maar het lukte ons niet om de indringer op te pakken, hij was te snel en rende
door dichte doornstruiken. De dagen erna voelde ik me ook
onveilig bij ons thuis en was vaak op mijn hoede.

Vervolgens werd ik in mijn benen gestoken door een aantal bijen
terwijl ik onkruid verwijderde dicht bij mijn twee bijenkorven.
Hiervan was ik 2 dagen ziek. Nog herstellende van deze
bijensteken kregen we veel regen en voor het eerst in 12 jaar
kwam het regenwater via de voordeur ons huis binnen. We
ontdekten dat de vloer schuin loopt. De helft van het huis kreeg
een laagje water naar binnen waaronder een slaapkamer met
vloerkleed. Na een week lang proberen het vioerkleed droog te
krijgen gaven we het op en trokken het eruit. Het beton eronder
zag er goed uit en hebben we de vloer geverfd. Het was Lisa’s
slaapkamer en we waren net op tijd klaar voordat zij thuiskwam
voor vakantie van de universiteit. i
Eind juni gingen we naar Durban, 8 uur rijden, om onze L 1
paspoorten te vernieuwen. We besloten om de auto te nemen die Lisa gebruikt, aangezien Simone's auto 30 jaar oud is en
dit jaar nogal wat problemen had gegeven. Net weer op weg naar huis hoorden we vreemde geluiden van een achterwiel
komen; een lekke band? We stopten, en op het moment dat ik stil stond voelden we de linker achterkant van de auto naar
beneden vallen. Er was een wiel losgekomen en lag naast de
auto. Alle moeren waren weg en de wielbouten afgebroken of
beschadigd. We konden contact krijgen met een monteur uit
een nabijgelegen stad die ons hielp met 6 tijdelijke
wielbouten en moeren. Het originele wiel was beschadigd dus
plaatsten we het reservewiel. Toen we bijna thuis waren
hoorde ik dat de uitlaat was begonnen te lekken. De volgende
week brachten we de auto naar de monteur om alles te laten
repareren. 2 dagen voordat Lisa terugging naar de universiteit
keek ik de auto even na, inclusief alle wielmoeren en tot mijn
verbazing vind ik een nieuwe moer op een van de voorwielen.
Deze moer draait niet vast maar blijft draaien, en dus weer
terug naar de monteur.

Op zaterdag 6 juli ging Lisa terug naar de universiteit, dat was de ochtend dat ik wakker werd met bovenstaand gezegde;
"Wanneer Hij mij beproefd heeft, zal ik als goud te voorschijn komen". De volgende maandag streek een duif neer bij ons
huis, Simone zei dat het een teken van vrede was. De duif bleef 5 dagen en de afgelopen
weken zijn inderdaad rustige weken geweest.

Een paar weken geleden werden
we gezegend met de geboorte
van7 kleine geitjes, geboren van 4
moedergeiten. Vorig jaar werden
er slechts 2 geboren van dezelfde
4 geiten.

Onze gedachten en gebeden zijn met jullie, mogen we allen voor
God’s heerlijkheid leven.

Met Hartelijke Groet,
Wiebe, Simone en Lisa

“Stichting Jesus the Rock Missions” is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997.
(Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun
leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn
van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over
het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma’s, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com.



