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...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF MAART 2025 Geschreven door: Simone Poen-Van der Heide

Beste Familie en Vrienden,
Allereerst veel dank aan iedereen die ons werk in Mzamom'Hle steunt. Ons hart
is altijd vervuld van dankbaarheid als we ons realiseren dat we niets
tekortkomen. We zijn altijd in staat om te doen wat er gedaan moet worden om
onze doelen te bereiken. Bedankt voor uw trouwe steun! Het jaar 2025 hebben
we 'Een Jaar van Vertrouwen' genoemd. Mogen we er allemaal voor kiezen om
op God te vertrouwen, in welke omstandigheden we ons ook bevinden.

Mijn God, mijn Rots, op
wie ik zal vertrouwen.
Ps. 18:3

Coaches en leiders
Aan het begin van het nieuwe jaar lieten we het grootste deel van de
oudste groep gaan omdat ze jongvolwassenen waren geworden en
daarmee te oud voor onze programma's. Een aantal van hen is nog steeds
betrokken als assistent-coach en als leider tijdens de weekenden van het
Jeugdcentrum. Deze jongvolwassenen vinden het erg leuk om nog steeds
deel uit te maken van de programma's en we mogen hen aanmoedigen en
begeleiden. Door coach of leider te worden, wordt hun gevoel van
eigenwaarde opgebouwd en leren ze hoe ze moeten omgaan met het
oplossen van problemen. Het is mooi om te zien hoe zij hun
verantwoordelijkheid nemen.

- .
Ferste Keer Bezoekers
Er verschijnt een grote glimlach op
de gezichten van kinderen als ze
worden uitgenodigd voor een weekend in een jeugdcentrum. Eén kind was zo
opgewonden dat hij, toen zijn naam werd voorgelezen, deed alsof hij flauwviel.
Kinderen die een jaar deel uitmaken van de doordeweekse programma's kunnen
worden uitgenodigd voor een weekend. Ze kijken er erg naar uit om te komen,
want ze hebben veel leuke verhalen van anderen gehoord. De jongsten hebben
echter veel begeleiding nodig. Velen hebben geen idee om aan tafel te eten, zich
klaar te maken om naar bed te gaan of zelfs maar in hun eigen bed te slapen.
Samen met onze leiders slagen we er altijd in om routine, rust, veiligheid en plezier
te creéren.

Update over de jongen met botinfectie

In beide nieuwsbrieven van vorig jaar schreven we over deze jongen, die al vijf jaar een botinfectie heeft in zijn
bovenbeen (Osteomyelitis). We kennen hem al sinds hij een kleine jongen was. Door omstandigheden hadden we het
nauwe contact met hem verloren tot september 2023, toen hij bij ons was in het Jeugdcentrum op de boerderij. Hij was
toen 18 jaar. De daarop volgende 16 maanden wachtte hij op een operatie aan zijn been die keer op keer werd
uitgesteld. In september vorig jaar werd hij opgenomen in het ziekenhuis om zijn ijzergehalte te verhogen ter
voorbereiding op de operatie. Er ging iets mis; zijn hartslag vertraagde drastisch en hij werd overgebracht naar de IC.
Nadat hij gestabiliseerd was, werd hij weer naar huis gestuurd. Na nog een keer uitstel werd hij op 6 februari geopereerd.
Tot zover ziet alles er goed uit. Al het geinfecteerde bot kon worden verwijderd. Er werd een metalen staaf geplaatst en
het bot werd opgevuld met permanent 'cement'. Vier jaar lang slikte hij dagelijks pijnstillers en op dit moment kan hij
zonder pijnstillers voor langere periodes. Laten we blijven bidden voor volledige genezing voor hem en om zijn leven
weer op te pakken. Veel dank aan God die hem en zijn familie in deze periode sterk hield en veel respect voor artsen die
weten wat er gedaan kan worden om mensen in nood te helpen.

Enkele Verhalen

Dankbaarheid

Op een middag had een kennis me gevraagd of ik met hen kon bidden op hun boerderij. Ik kon de kennis niet laten weten
dat ik bij het toegangshek was omdat mijn mobiele telefoon niet werkte. Ik ging naar het bedrijf van de buren en toen ik
daar stopte, begroette een van de arbeiders me met "Hallo Aunty" (de aanspreeks vorm ‘Aunty’ voor een dame is hier
normaal en ik word door de kinderen ‘Aunty’ genoemd wat ‘Tante’ betekend). Ik zei: "ken ik je". Hij droeg een zonnebril,
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dus ik herkende hem niet meteen. Hij zei zijn naam en: "lk ken je heel goed Aunty". Ik herkende hem toen en hij begon
me al zijn verhalen te vertellen die hij zich herinnerde van zijn tijd bij ons. Deze respectvolle jongeman heeft me die dag
enorm geholpen en het was geweldig om te horen welke impact het Jeugdcentrum op hem had. We danken God hoe Hij
Zijn werk met de kinderen voortzet, zelfs als ze volwassen zijn.

Hermie

Ons eerste weekend in het
jeugdcentrum dit jaar was een hele
uitdaging. Sommige van de jongste
kinderen waren zo opgewonden dat
ze niets wilden missen. Ze hadden
moeite om anderen te respecteren,
regels te volgen en te luisteren als
een leider sprak. Voor sommige
kinderen kan dit erg moeilijk zijn
vanwege hun thuissituatie en het
feit dat ze veel op straat zijn waar ze
hun eigen ding doen. Die
zaterdagmiddag hebben we met
elkaar gesproken hoe belangrijk
regels zijn. Als iedereen elkaar

respecteert, helpt en naar elkaar luistert wordt het weekend zoveel leuker. Op
zondagochtend hebben we altijd een bijbelstudie en lofprijzingsbijeenkomst. Ik dacht:
"wat ga ik vanochtend delen?" Toen vond ik een dvd van Max Lucado over Hermie en
het ondeugende nichtje en neefje. We keken een deel van de dvd en bespraken toen
hoe het zou zijn als we allemaal ondeugende dingen zouden doen. Zou het leuk zijn in
het Jeugdcentrum? Ze waren het er allemaal over eens dat dit niet het geval zou zijn.
We lazen psalm 28:7, 'de Heer is mijn kracht', en begrepen dat God ons kan helpen om
veranderingen in ons gedrag aan te brengen. De leiders vertelden ons tijdens de
weekendevaluatie dat twee van de vier ondeugende jongens waren veranderd na de
zaterdagmiddagchat. Ze zijn zeker weer welkom. De andere twee worden tijdens de
doordeweekse programma’s goed in de gaten gehouden op hun gedrag.

10 jaar

In 2015 hebben we het Jeugdcentrum op de boerderij geopend en dit jaar, als God het wil, mogen we het 2000ste
kind/tiener verwelkomen. God is zo goed geweest! We hadden dit nooit kunnen doen zonder jullie allemaal. Jullie
hebben deel uitgemaakt van al het werk om de kinderen een geweldige ervaring te geven en een veilige plek te bieden.
De kinderen zijn zo dankbaar dat ze hier kunnen zijn om te leren, plezier te hebben en de verbazingwekkende liefde van
God door Jezus Christus te ontdekken. Veel dank aan iedereen die deel uitmaakt van het mogelijk maken van dit alles!

Met Hartelijke Groet,
Eveneens namens het bestuur,
Simone en Wiebe van der Heide

“Stichting Jesus the Rock Missions” is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997.
(Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun
leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn
van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over
het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma’s, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com.



