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…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4) 
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“Stichting Jesus the Rock Missions” is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997. (Registratie van de 
Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op 
een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd 
om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma’s, jaarverslagen etc. is te 
lezen op de website www.jesustherockmissions.com. 

Terugkijken in dankbaarheid, 25 
jaar Jesus the Rock Missions. 
8 augustus 1997 kwam Wiebe te wonen in de 
township Mzamom’Hle,  in de buurt van East 
London, Zuid Afrika. Inmiddels 25 jaar trekken 
Wiebe en later Simone en Lisa op met de 
bewoners van de township. Wanneer God 
roept geeft Hij ook de kracht en de middelen. 
Gods goedheid werd zichtbaar door dit werk. 
Kinderen zijn kostbaar in Gods ogen en Hij wil 
een vader zijn voor de kinderen en voor grote 
mensen. Door het spelen en voetballen van en 
met de kinderen werd hen discipline geleerd. 
Daarbij krijgen ze onderwijs over een goede 
levenswandel. Er zijn letterlijk en geestelijk 
levens gered.   Wat een wonder dat de 
boerderij beschikbaar kwam en het 
jeugdcentrum gebouwd kon worden. Er werd 
hiervan een thuis gemaakt voor kinderen. De 
laatste tijd ook veel aandacht aan het 
verspreiden van voedsel pakketten, herstel 
van huisjes die beschadigd raakten en het 
vinden van een plek voor ouderloze kinderen.  
Als bestuur zijn wij dankbaar dat de 
doelstelling van de Stichting, mede dankzei de 
trouwe ondersteuning van velen, blijvend 
uitgedragen kan worden in een gebied waar 
dit zo hard nodig is. 
Namens het bestuur van JTRM 
 

Beste Familie en Vrienden, 
Wij doen ons werk in een township vol ellende, in veel gevallen 
zelfveroorzaakte ellende door bijv. alcoholgebruik en drugs. 
Kinderen groeien op in omstandigheden waar puur kwaad 
regeert. God heeft ons hier geplaatst en we zijn er dankbaar 
voor. 
Een poosje geleden kwam een van onze kinderen naar ons toe 
met een grote snee in zijn hand. De ouders waren te dronken 
om hem te helpen, en dat op dinsdagmiddag. Een privé arts 
behandelde de jongen. De rekening was voor ons. 
Een andere situatie: 2 broers, 11 en 13 jaar oud,woonden met 
hun moeder bij familie in. De vader was uit beeld. Er ontstond 
ruzie met de familie en ze moesten het huis uit. Ze zwierven met 
z’n drieen van hut naar hut die ze tijdelijk konden huren. Omdat 
de moeder geen werk had, hielpen wij ze met voedsel 
pakketten.  De dertienjarige jongen kon niet met de situatie 
omgaan. Hij begon zich slecht te gedragen. Het bleek dat de 
moeder ook dronk en dat de jongens ook vaak voor zichzelf 
moesten zorgen. We ontdekten dat ze ook nog een oma hadden 
die in de Township woont. We zochten haar op. Ze wilde de 
jongens graag in haar huis opnemen, maar het was te klein. We 
hebben de oma bouwmaterialen gebracht en hulp geregeld om 
haar huisje te vergroten en te verbeteren. Ook helpen we haar 
met voedselpakketten.  Het gaat nu beter met de jongens. 
Mogen we ons verootmoedigen voor de Almachtige God! En 
mogen we Hem aanbidden en dienen, ieder in zijn eigen positie, 
waar we ook geroepen zijn. We danken God nederig voor het 
voorzien in al onze behoeften om te leven en het werk te doen 
in de township Mzamomhle. En we danken ieder van jullie voor 
jullie ondersteuning van dit kostbare werk door middel van 
financiën en gebeden. We waarderen uw goedheid van harte! 
Moge de HEER u zegenen en bewaren en u Zijn vrede geven in 
deze uitdagende en onzekere tijden! 
Met hartelijke groet,  
Wiebe en Simone 

 

De HERE zegt:  
“WEES STIL,  
EN WEET DAT  
IK GOD BEN!” 

Psalm 46:11 

mailto:info@jesustherockmissions.com
http://www.jesustherockmissions.com/

